MANTRAS FOR HEALING by Conny Vercaigne

Lyrics, Translation & Intentions

Aham prema
Ik ben Goddelijke liefde

Intentie:
Adem in en voel dat je Goddelijke liefde bent
Adem uit en voel dat je Goddelijke liefde bent

Who you are is your gift from God,
who you become is your gift to God.
Om mani, om mani padme hum

Wie je bent, is een geschenk van God,
Wie je wordt, is jouw geschenk aan God.
Laat de lotus in jou helemaal tot bloei komen.

Intentie
Ik open mezelf om te verbinden met de essentie. Ik ben een prachtige lotusbloem.

Atta dipa, Ana sarana Ananna sarana
Alles is in jou.

Wees je eigen eiland.
Neem toevlucht bij jezelf.

Intentie
Op elk moment kan ik thuiskomen bij mezelf. In mij is alles al aanwezig.

Budham Sharanam, Sharanam, Sharanam
Ik neem mijn toevlucht bij U, Boedha

Intentie
Ik ben nooit alleen. Op elk moment kan ik thuiskomen bij dat wat mij overstijgt.

De CD ‘Mantras for Healng is te koop via http://www.klanklichaam.be

Wilt u de het helend effect van mantra’s live ervaren, neem dan zeker eens deel aan één van onze activiteiten.


http://www.klanklichaam.be/

